
 
DE KERKKLOK, Orgaan van de Hervormde Gemeente te Stolwijk 
Verschijnt iedere veertien dagen   84e jaargang no. 19          18 oktober 2024 

Voor alle aankondigingen geldt: Zo de HEERE wil en wij leven. 
MEDITATIE 

 

Struikelend over Lilli’s steen 

 

Genesis 1:27 - God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep Hij hem. 

 
Het is zomer en ik loop met Gideon op de Oosthaven in Gouda. Ik staar naar de grond, zoals ik gewoon 
ben, onderweg naar onze auto die gevaarlijk dicht op de rand van de gracht staat (maar dat terzijde). Ik 
wijs mijn achtjarige zoon op een hele rij kleine vierkante klinkers met messing plaatjes erop.  
‘Kijk Gideon, zie je deze struikelstenen met namen? Die betekenen dat hier Joodse mensen hebben 
gewoond in dit huis. Ze zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog.’ Terwijl ik hem deze korte 
geschiedenisles geef, lees ik op een plaatje dat Lilli De Leeuw-Dreijfus hier heeft gewoond en dat ze 23 
jaar is geworden. Ik kijk op naar het huis en mijn hart staat even stil. Deze struikelstenen liggen voor De 
Reling: niet alleen Lilli heeft hier gewoond, maar ook ik.  
 
Het vierhonderdjaar oude huis leer ik in 2004 als negentienjarige kennen als een veilige haven. Mijn 
kamer was op de bovenste verdieping, met uitzicht op een brandtrap en de bakstenen muur van de 
buren. Ik leer er koken, wassen, schoonmaken en dat ontbijten met vanillevla niet gezond is.  
Meer dan een halve eeuw eerder werkt Lilli er, als het gebouw nog een Joods rusthuis is. Ze wordt al 
jaren opgejaagd: Van haar ouderlijk huis in Bochum is een Judenhaus gemaakt, waar andere Joodse 
mensen gedwongen worden ondergebracht; ze vlucht in 1939 naar Nederland. In de jaren erna worden 
haar ouders gedeporteerd naar Zamosc, vlucht haar broer naar Lissabon en wordt haar zus vermoord. 
Ondertussen gaat ze van Salomon houden, voegt ze zich bij de Deventer Vereniging en werkt ze als 
“werkmeisje” in een “tehuis v. Oude Lieden.” 
Op 9 april 1943 wordt het Oosthavenhuis leeggeroofd en de buit getransporteerd en vernietigd. Lilli 
trouwt met haar liefde op 24 april 1943 in Westerbork; het huwelijk duurt zes dagen en wordt in Sobibor 
ontbonden. Het rusthuis op de Oosthaven wordt in gebruik genomen door de Duitse Ortskommandantur. 
En tientallen jaren later wordt het mijn thuis.  
 
In de eerste hoofdstukken van Genesis - of Beresjiet, zoals Lilli het kende - staat dat God mensen schept 
die zijn evenbeeld zijn, die op Hem lijken. Als ik die verhalen lees doe ik graag mijn ogen dicht en kijk 
naar mijn beeld van God die een mens schept. Naar grote, modderige, eeltige handen, met vuil onder de 
nagels. Naar zweet, ingespannen spieren en samengeknepen ogen. Naar een gestalte die wroetend een 
stuk ziel stopt in stof, in aarde, omdat Hij erin gelooft, omdat Hij het liefheeft.  
‘U heeft hem bijna tot een god gemaakt,’ vraagt koning David zich verwondert af. Bijna, maar niet 
helemaal. God legt zijn hart in dat van de mens en geeft hem een deel van Zijn eigen scheppingskracht.  
De kracht om iets voort te brengen wat er eerst nog niet was: We hebben een kwast in de hand en met 
elke stap die we zetten beschilderen we het canvas dat toekomst heet, met het heden. Het beeld wat je 
van plan was te schilderen, wordt nooit zoals je bedacht had, want het leven schildert mee. Maar we 
kunnen er wel voor zorgen dat we situaties kunnen veranderen, bijschaven. We hebben de macht om 
bloemen te schilderen op verdriet, om dat wat kapot is soms te repareren.  
 
Jezus geeft ons de opdracht om lief te hebben, in liefde zit creatie verborgen.  
Liefhebben is veiligheid creëren voor een ander, om kwetsbaar te zijn en geaccepteerd. 
Scheppingskracht zonder liefde zuigt alle zuurstof uit een ruimte.  



Samen met de liefde kunnen we plekken creëren zoals bijvoorbeeld in het Oosthavenhuis, waar mensen 
thuis kunnen zijn. Iets nieuws voortbrengen is ook een glimlach om je mond toveren om iemand 
welkom te heten. Die glimlach was er eerst nog niet, en zal op deze manier ook nooit meer terugkomen. 
Door ‘het spijt me’ te zeggen scheppen we ruimte voor de ander om te vergeven, is er een nieuwe kans 
om relaties te herstellen of te verdiepen en om opnieuw lief te hebben.  
Maar je kunt het ook gebruiken om macht naar je toe te trekken, om de geschiedenis te herschrijven, te 
herscheppen in jouw voordeel. Om vervolgens alles wat in je weg staat te vernietigen. We hebben de 
kracht om rusthuizen te creëren, voor ouderen die vermoeid en belast zijn, maar we hebben ook de 
kracht om die rusthuizen leeg te roven en om te proberen zoveel mogelijk licht uit te blazen.  
 
Ik geloof dat er ooit een dag komt dat we Jezus zullen ontmoeten. En stel je nou voor dat hij ons vraagt: 
“Ik heb jou liefgehad door mijn leven voor jou te laten vernietigen, zodat er verlossing gecreëerd kon 
worden voor jou. Wat heb jij met die Liefde gedaan?” 
Wat zal Lilli kunnen antwoorden? 
En de rovers van het licht? 
Wat zullen zij zeggen op het moment dat ze erachter komen dat hoeveel licht je ook uitblaast, er altijd 
een brandende vuurkolom voor al die opgeslokte mensen uit blijft gaan. En dat gerechtigheid komt. 
Altijd. 
 
‘En jij?’ 
En ik? Wat antwoord ik?  
Is de grote vraag van mijn bestaan: wat maak ik van mijn leven? 
Of kan ik me beter struikelend afvragen: wat schep ik met de liefde?  
 
Lied: Sleeping at last - Saturn 
Door: Yaël Marije 

 
KERKDIENSTEN 

 

ZONDAG 20 OKTBER 

Wijk 2:   9.00 uur: Ds. P. Vernooij, Lekkerkerk 
Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen, Viering Heilig Avondmaal 
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. D.J.W. Kok 
Collecten: 1. Wijk 1: Oekraïne heeft hulp nodig Wijk 2: Project 10 27 GZB Bulgarije; 

2. Instandhouding eredienst; 3. Onderhoud kerk 
 

ZONDAG 27 OKTOBER 

Wijk 2:   9.00 uur: Ds. D.J.W. Kok 
Wijk 1: 10.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen 
Wijk 2: 18.30 uur: Ds. J. van Dijk, Ridderkerk 
Collecten: 1. Wijk 1: NBG, Wijk 2: PDC De Herberg 2. Instandhouding eredienst;  

                                       3. Onderhoud kerk 
 

ZONDAG 3 NOVEMBER 

Wijk 1:   9.00 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen, oogstdienst 
Wijk 2: 10.30 uur: Ds. M. Goudriaan, Ede 
Wijk 2: 18.30 uur: Prop. M.C. van den Hoorn, Rotterdam 
Collecten: 1. Wijk 1: Oekraïne heeft hulp nodig, Wijk 2: Malawi  2. Instandhouding 

eredienst; 3. Plaatselijk jeugdwerk 

 
 

WOENSDAG 6 NOVEMBER – Dankdag voor gewas en arbeid 

Wijk 2:   9.30 uur: Ds. D.J.W. Kok 
Wijk 1: 14.30 uur: Ds. F.J.M. van Veldhuizen, Kinderdankdagdienst 
Wijk 2: 19.30 uur: Ds. D.J.W. Kok 
Collecten: 1. Diaconie 2. Dankdagcollecte;  

 

 



VAN DE REDACTIE 
De eerstvolgende Kerkklok verschijnt D.V. 8 november. Deze is voor twee weken. Kopij dient uiterlijk  
vrijdag 1 november binnen te zijn. Let op! De algemene gemeenteberichten en de kopij voor wijk 1 bij 
ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl  en de kopij voor wijk 2 bij Anneke 
Kok, kerkklok02@gmail.com De bezorging wordt geregeld door fam. Boele. 
Graag inleveren als Worddocument in Times New Roman 11. 
 

COLLECTEN 

Digitale collecte 
Op de website www.hervormdstolwijk.nl vindt u in de rechterkolom een link naar de webpagina van 
SKGcollect. Als u hierop klikt, ziet u een formulier waarbij u per collecte (anoniem) een gift kunt 
geven. Het eindbedrag kunt u eenvoudig en veilig overmaken via iDeal.  
 
KERKRENTMEESTERS 

Vrijwillige bijdrage:   Rabobank: NL64 RABO 0361 4024 73  

Algemeen:    Rabobank: NL76 RABO 0361 4007 05  
E-mail:    kerkrentmeesters@hervormdstolwijk.nl  
 
Storing met e-mails via hervormdstolwijk.nl      
Als kerkelijke gemeente hebben we geconstateerd dat niet alle verstuurde en ontvangen e-mails op de 
plaats van bestemming zijn aangekomen. Oorzaak een wisseling van de server bij onze automatiseerder. 
Mocht u geen reactie hebben ontvangen verzoek om nogmaals de email te versturen.  De 
Kerkrentmeesters.                                                                                                
 
DE KERKKLOK 

Allereerst willen we onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet bij het ophalen 
van de kerkklokzakjes. De opbrengst hiervan is voor de onkosten die wij maken 
voor het uitgeven van De Kerkklok. 
Mocht u nog een bijdrage willen geven dan is dit mogelijk via de  QR-code.  
Hartelijk  dank.  
 
 

Collectemunten bestellen en ophalen 

Het kerkelijk bureau is elke dinsdag avond tussen 19.00 - 20.00 uur geopend in 
Rehoboth voor het ophalen van de bestelde collectemunten. Bestellen kunt u op twee manieren doen: 
1. Digitaal: Ga naar de webpagina www.hervormdstolwijk.nl/collectemunten en klik op de knop ‘Bestel 
uw collectemunten’.  
2. Formulier: Neem het invulformulier mee naar het kerkelijk bureau en de munten kunnen gelijk in 
ontvangst worden genomen. 
 

KERKELIJK BUREAU     

Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk / kerkelijkbureau@hervormdstolwijk.nl  
 
Heeft u wijzigingen voor de kerkelijke administratie, dan kunt u dit doorgeven per email of per post op 
bovengenoemd adres. Voor kopieerwerk: 
- wijk 1: J. van Vliet 
- wijk 2: A. Verdoold 

 
CENTRALE DIACONIE 

Rabobank: NL59 RABO 0361 4019 81 
E-mail: collegevandediaconie@hervormdstolwijk.nl  
 

Diaconaal nadenkertje. 

 
Als je iets goeds ziet, geef dan een compliment, 
                                  Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp aan.                       
Nelson Mandela                          
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Dat eerste, dat lijkt logisch, dat ligt voor de hand: je maakt iemand een compliment als je vindt dat hij of 
zij iets heel goed heeft gedaan. Je spreekt je bewondering uit, je respect. ‘Mijn complimenten’ zeg je 
dan – ‘dat heb je fantastisch gedaan’. Maar  als die ander nu iets fout doet, er een puinhoop van maakt? 
Dan beginnen we te schreeuwen, te tieren: stommeling, kijk nu eens wat je hebt gedaan!  
Nelson Mandela heeft nooit geloofd dat je met schreeuwen en tieren iets goeds kunt bereiken. Liever 
bouwde hij bruggen, zocht hij naar begaanbare wegen en bracht hij mensen met liefde bij elkaar. 
Waarom zou je elkaar de blanke of zwarte huid vol schelden? ‘Als je iets fouts ziet, bied dan je hulp 
aan.’ Als er één ons op die weg voorging, dan was het Jezus wel. Hij verhief Zijn stem niet op de straat. 
Hij spreekt ons hart aan – nu. Hij biedt Zijn hulp aan – vandaag. Met liefde wil Hij ons helpen om 
nieuwe wegen te gaan, wegen van warmte voor en hulp aan elkaar.                                    
(Uit Levenswijs, dagboek van ds. André Troost) 
 
Inzameling oude metalen 

Niet vergeten, die oud ijzercontainer bij dhr. Hans van Dam aan de Provinciale weg. Oud ijzer en ook 
andere metalen zoals lood, koper, aluminium en RVS kunnen immers prima worden hergebruikt.  
Al jarenlang steunen wij met de opbrengsten goede doelen. Deze  maanden gaan de opbrengsten – zoals 
eerder toegelicht – naar het Interkerkelijk Dovenpastoraat die zich inzet om Gods Woord naar het hart 
van dove en slechthorende te brengen. 
Van harte aanbevolen. 
 
DE KOSTER 

Goudseweg 3 Stolwijk 
Openingstijden: 
woensdag: 9.30 - 12 uur; 
donderdag: 9.30 - 12 uur en 13.30 - 16 uur;  
vrijdag: 13.30 - 16 uur;  
zaterdag: 9.30 uur - 12 uur 
Voor meer info: 0182-343114 
 
Tijdens de openingstijden: loop even binnen voor de gezelligheid, drink een kopje koffie of thee of kijk 
even rond of u iets leuks in de winkel ziet (originele, goedkope cadeautjes, wenskaarten voor alle 
gelegenheden). De Koster is o.a. verkooppunt voor de Gemiva.  
Iedere tweede zaterdag van de maand van 9.30 uur tot 11 uur Repaircafé  (reparatie kleine 
huishoudelijke artikelen en speelgoed). 
Iedere derde zaterdag van de maand van 9.30 uur tot 11 uur Kledingrepair (gratis hulp bij kleine 
kledingreparaties). 
Iedere tweede woensdag van de maand van 10 uur tot 12 uur Digitaal café (gratis hulp bij mobiel, 
tablet, laptop. Georganiseerd door Welzijn Krimpenerwaard). 
 
13 november: Thema-avond ‘Huilen mag niet meer’ 

Met medewerking van een rouw/verliesbegeleider. Hoe kun je omgaan met het verlies van een partner, 
gezondheid, je baan? Aanvang 19.45 uur. Kosten: vijf euro. Aanmelden via de intekenlijsten bij de 
Koster.                                      
 
ALGEMENE BERICHTEN 

Website: www.hervormdstolwijk.nl 
Kerkgebouw: Achter de Kerk 3, tel: 06 82837439  
Mailadres Algemene Kerkenraad: Scriba-ak@hervormdstolwijk.nl 
Hervormd Centrum Rehoboth:Achter de Kerk 7, 2821 AP Stolwijk 
    Tel: 341787; b.g.g. 342363 
    Mail: reserveringrehoboth@gmail.com  
 
RTV KRIMPENERWAARD 
De Hervormde gemeente te Stolwijk verzorgt samen met kerken uit de Krimpenerwaard iedere 
zondagmorgen tussen 9:00 en 9:30 uur het programma Rondom de Kerken.   Via de website 
www.rtvkrimpenerwaard.nl kunt u via ‘uitzending gemist’ de uitzending terug luisteren. RTV 
Krimpenerwaard kunt u vinden op 106.6 MHz in de ether en op 98.3 MHz op de kabelnetwerk van de 
Rekam. 
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_____________________________________________________________________ 
 

WIJKGEMEENTE 1 

Predikant: ds. F.J.M. van Veldhuizen, predikantwijk1@hervormdstolwijk.nl 
Scriba:   Herjan Kelder, scribawijk1@hervormdstolwijk.nl  
Info:   infowijk1@hervormdstolwijk.nl  
App:   HG Stolwijk 1 
CD’s van de dienst:  fam. A.C. de Mik 
 
Bij de diensten 

Zondag 20 oktober hopen we Heilig Avondmaal te vieren. We zijn dankbaar dat er steeds meer mensen 
aangaan. Er kwam echter wel een punt naar voren tijdens de laatste kerkenraadsvergadering: doordat de 
kring helemaal gesloten was, zagen de aanwezigen, die in de banken zaten, weinig van het Avondmaal. 
Daarom willen we proberen om tijdens de viering de kring naar de gemeente open te houden, zodat ook 
zij de bediening van dit prachtige en op Christus wijzend sacrament kunnen zien.  
Zondag 27 oktober hoop ik in uw midden voor te gaan. Omdat het dan dicht bij Hervormingsdag is, wil 
ik met u luisteren naar Psalm 46 (Een vaste burcht). In de week voorafgaand zal er een avond zijn, 
waarop we dieper op die psalm zullen ingaan. (Het was een verzoek van een gemeentelid om het eens 
over deze psalm te hebben tijdens een dienst)  
Zondag 3 november is het de oogstdienst. Dan willen we de Heer danken voor al Zijn zegen, wat we 
ook weer inde oogst mogen terugzien. We mogen daarvan ook uitdelen, dus vergeet u niet om de 
zaterdag ervoor fruit in te leveren? 
Woensdag 6 november is het dankdag. ’s Middags hebben we dan om 14.30 uur een dienst, speciaal 
voor de kinderen, maar ouderen zijn ook van harte welkom. 
 

Kerkenraad 

Afgelopen dinsdag 8 oktober hadden wij een vergadering met de Wijkkerkenraad. We beginnen de 
vergadering altijd met een opening door een van de kerkenraadsleden. Dit keer was onze wijze nestor, 
Sjaak Mes, aan de beurt. Sjaak opende de vergadering met het verhaal van Elisa en het kruikje van de 
weduwe uit 2 Koningen 4. Hij legde een link naar het werk van de Diaconie: het belang van helpen, 
maar ook van zelf initiatief nemen en in actie komen. 
 
Tijdens de vergadering kwamen veel vaste punten aan bod, zoals de ingekomen stukken en de 
notulen/actiepunten, met updates over wat er de afgelopen tijd heeft gespeeld en wat er nog gaat spelen. 
Diaconie, kerkrentmeesters, jeugdwerk, V&T, missionair werk, enzovoort. Maar deze vergadering 
draaide vooral om de benoeming van ambtsdragers. Zoals ik onlangs al deelde bij de afkondigingen 
voorafgaand aan de dienst, hadden we dit keer heel veel namen binnengekregen. Wat ongelooflijk fijn! 
Hartelijk dank daarvoor. Daardoor zijn Arthur Burggraaf (ouderling V & T) en Ria Leeuwenburgh 
(ouderling scriba) direct benoemd. Zij waren door u namelijk zo vaak ingediend. Uit de ingediende 
namen voor pastoraal ouderling is Stephan de Pater benoemd. Wij bevelen hen ook in uw gebed aan.  
 
Als (bijna) laatste punt hebben we deze vergadering ook de kerkenraadsdag gepland. Op zaterdag 9 
november gaan we met elkaar een dag aan de slag. Het thema: ons beleidsplan, zoals ook terug te 
vinden op de website. Heeft u het al gelezen? 
 
Met liefdevolle groet, 
Karel Slangen 
 

Sing in met aansluitend een maaltijd. 

Zet deze datum alvast in uw/jouw agenda 
Op zondagmiddag 10 november om 16:00 uur is er weer een Sing in in de kerk. Het combo zal deze 
verzorgen. Daarna is er in Rehoboth een Amerikaanse maaltijd. Dit betekent dat iedereen iets voor de 
maaltijd mee mag nemen. In deze Kerkklok vind jij/u een aanmeldingsstrook. Als u die invult en 
inlevert, dan kunnen we er met elkaar iets moois van maken. 
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Ten slotte 
Toen ik de meditatie van Yaël las, kwam bij mij (en wellicht ook bij u) dit naar boven :  
Ik geloof in de zon, ook als ze niet schijnt. 
Ik geloof in de liefde, ook als ik die niet voel. 
Ik geloof in God, ook als Hij zwijgt. 
Geschreven tijdens WO II door een Jood, toen hij weggevoerd werd naar de vernietigingskampen.  
We hebben Israëlzondag mogen houden. Onze onopgeefbare verbondenheid met het volk van Israël. En 
we blijven bidden om de vrede voor Jeruzalem, voor zowel Jood als Palestijn.  
Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens Coby, Marc Jan en Timo. Weet dat de Heer nabij is.  
Uw ds. Frank van Veldhuizen 
 

Agenda 

Zondag 20 oktober 
Organist: Rob van Esseveldt 
Crèche: Mariëlle en Reina Noordergraaf, Isabel Oskam 
KND: OB: Josine en Isabel, MB: Hester, BB: kerk  
 
Zondag 27 oktober 
Organist: Michel van Buren 
Crèche: Josine Bogaard, Coby van Arendonk, Marc Jan van Veldhuizen en Esmee de Jong 
0KND: OB: Charlotte en Esmee, MB: Mariëlle, BB: Naomi 
 
Zondag 3 november 
Organist: Pleun Eikelboom 
Crèche: Angelique Lorsé, Leon van Noordt Wieringa en Stijn Kamer  
KND: OB: Coen en Marc Jan, MB: Rachel, BB: kerk 
 
 
 
Sing-in met aansluitend een Amerikaanse maaltijd 

Zondagmiddag 10 november 16.00-19.00 
 
Een Amerikaanse maaltijd is een gezamenlijke, gedeelde maaltijd waarbij iedereen die aanwezig is zelf 
iets te eten of te drinken meeneemt. Na de Sing-in, rond 17.30, willen we met elkaar in Rehoboth deze 
maaltijd nuttigen als gemeente en de maaltijd afsluiten met koffie/ thee met wat lekkers.  
U kunt het eten voor de Sing-in in Rehoboth brengen. Graag op tijd (vanaf 15.30) zodat iedereen naar de 
Sing-in kan.  
Aanmelden kan bij Andrea Groen in ’t Wout. Graag aanmelden voor 3 november. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik/ 
wij komen graag naar de Amerikaanse maaltijd 
Naam:  
Hoeveel personen: 
Ik neem iets te eten mee voor de maaltijd, namelijk … 
Ik neem iets lekkers mee voor bij de koffie, namelijk … 
Ik neem drinken mee, namelijk …  
Ik wil helpen met klaarzetten (rond 13.00 uur): ja  nee 
Ik wil helpen met opruimen (rond 19.00 uur):  ja  nee 
Ik heb een warmhoudplaat:     ja nee 
 

 

 

 

 
 

 

 

__________________________________________________________________ 

 



WIJKGEMEENTE 2 
Predikant:  Ds. D.J.W. Kok, predikantwijk2@hervormdstolwijk.nl 
Bijstand:   Ds. J. van Dijk 
Scriba: A. Plug, scribawijk2@hervormdstolwijk.nl 
CD’s kerkdienst: Henk Fredrikze 
 
VOORZANG: 

20 okt.  vm: Ps. 15:1  nm: Ps. 35:13 
27 okt.  vm: Ps. 18: vz  nm: Ps. 34:2 
3 nov.  vm: Ps. 7:9  nm: Ps. 3:2 
6 nov.  vm: Ps. 13:5  nm: Ps. 22:14 
 
UIT DE PASTORIE 

Zieken:  

We denken aan al onze zieken, zowel degenen die thuis of in de tehuizen verblijven, en ook alle andere 
gemeenteleden die met moeiten en zorgen te maken hebben. De Heere gedenke in Zijn gunst de zieken. 
Israël zingt (en wij zingen met Israël mee): ‘Maar Israël vertrouw gij op de HEER! Hij is hun hulp, hun 
sterkt’en al hun eer, hun schild, dat nooit zal wijken. Vertrouw op God, gij Arons nageslacht! Hij is hun 
Schild, hun hulp, Die hun Zijn macht zo menigwerf deed blijken.’ (Psalm 115: 5 berijmd).  
 
Geboren I: 

Op dinsdag 24 september 2024 is bij Jelmer en Linda Euser een dochter geboren. Zij kreeg de namen 
Christina Maria en haar roepnaam is Mariëlle. We willen Jelmer en Linda van harte feliciteren met de 
geboorte van hun dochter. We wensen de ouders kracht en wijsheid toe om Mariëlle en hun andere 
kinderen op te voeden in de vreze van de HEERE, opdat zij tot Zijn eer mag opgroeien. Alleen bij Hem 
is alles daartoe te verwachten. Haar leven is van bijzondere waarde, omdat ze geboren is met een 
kostbare ziel, voor de eeuwigheid geschapen.  
 
Geboren II: 

Op woensdag 25 september 2024 is er bij Alexander en Julia Wanders een zoon geboren. Hij kreeg de 
namen Elias Benja met als roepnaam Elias. De dankbaarheid is groot dat God goed is. Ook jullie 
feliciteren we heel hartelijk met de geboorte van Elias. We bidden jullie Gods rijke zegen toe om allebei 
jullie zoons voor te gaan in de weg van het Woord. De Heere belooft Zijn genade te geven om in geloof 
op Hem te zien en alles van Hem verwachten voor de tijd en voor de eeuwigheid.  
 
Geboren III: 

Op  donderdag 3 oktober 2024 mochten Matthijs en Anne-Ruth Boele voor de eerste keer vader en 
moeder worden. Ze ontvingen uit  Gods hand Romée Johanna Cornelia. Haar roepnaam is Romée. Wij 
willen ook jullie als ouders van harte feliciteren met de geboorte van het grote geschenk wat de HEERE 
God jullie heeft toevertrouwd. Wat een zegen om te weten, dat Hij niet alleen de Schepper is, maar dat 
Hij ook als een Vader voor ons wil zorgen. Het is ons gebed dat Romée dat in haar leven zal gaan 
ontdekken en dat zij hierom Jezus Christus zal leren volgen. Want dan zal haar leven een gezegend 
leven zijn. 
 

Bijbelkring: 

De Bijbelkring komt weer bij elkaar op donderdagavond 24 oktober om 19.45 uur in Rehoboth. U en jij 
bent van harte welkom om deel te nemen aan deze kring! Het is leerzaam en verrijkend om in de 
onderlinge ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. We 
behandelen dit seizoen het boekje van de Artiosreeks uit het OT: Koning,bidder en bouwer. 
Bijbelstudies over Salomo (ds. C. Boele). Deze avond staan wij stil bij hoofdstuk 2.  
 

Dankdag: 

Op woensdag 06 november is er de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid. Zomaar middenin de 
week. Omdat we ook middenin de week niet zonder de Heere kunnen. En wat hebben we niet van Hem 
ontvangen?! Aan Hem te danken: voedsel, kleding, onderdak, het Woord en nog wel meer…! Er zijn ’s 
morgens en ’s avonds kerkdiensten, waarbij we verwacht worden. We hopen velen van u/jullie in de 
diensten te zien. Gezegende dankdag toegewenst. 
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Tenslotte:  
Met een woord van de apostel Paulus groet ik u en jou: ’Moge de God van de vrede Zelf u geheel en al 
heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij 
de komst van onze Heere Jezus Christus.’ (1 Thess. 5:23) 
Ontvang de hartelijke groeten vanuit de pastorie,   
ds. D.J.W. Kok  
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 

Dankdag collecte  6 november 
Er is gelegenheid uw/jouw gift over te maken op bankrekeningnummer: NL76RABO 
0361 4007 05 t.n.v. Kerkrentmeesters van de Herv. Gem. Stolwijk met vermelding 
Dankdag 2024. Daarnaast is het ook mogelijk dit anoniem te doen via de website bij 
digitale collecte met vermelding Dankdag 2024 of via de QR-code. Hartelijk dank.  
 
VAN DE DIACONIE 

20 oktober; collecte Maaltijden en Bijbels onderwijs voor Turkstalige Romakinderen (Bulgarije) 
Het grootste deel van de Turkstalige Romagezinnen in Gorno Ezerovo, in het oosten van Bulgarije, leeft 
in erbarmelijke omstandigheden. Er is werkloosheid, ondervoeding en analfabetisme onder alle 
leeftijden. Kindhuwelijken zijn hier heel normaal. De kleine, maar actieve Bulgaarse kerk wil in haar 
dorp een helpende hand bieden. Project 10:27, het diaconale programma van de GZB, wil graag 
bijdragen in deze missie van de lokale kerk in deze regio en wij willen voor dit doel graag een collecte 
houden op zondag 20 oktober. 
Vooral de vele Romakinderen en de specifieke problemen waar zij mee te maken krijgen gaan de 
mensen van de lokale kerk aan het hart. Deze kinderen krijgen dagelijkse zorg, maaltijden en Bijbels 
onderwijs. Zo kunnen zij samen met de kerken groeien, opgroeien en groeien in het geloof.  
Directe impact op kinderlevens 

Voor veel van deze kinderen is dit programma de enige bron van voedzame maaltijden, wat essentieel is 
voor hun fysieke groei en gezondheid. Daarnaast biedt het Bijbels onderwijs niet alleen spirituele en 
morele begeleiding, maar bevordert het ook de geletterdheid en het onderwijsniveau van de kinderen. 
Door deze integrale aanpak krijgen de kinderen de kans om te ontsnappen aan de vicieuze cirkel van 
armoede en uitsluiting. Uw steun draagt direct bij aan een Hoopvolle toekomst, waar deze kinderen niet 
alleen overleven, maar ook kunnen bloeien en een positief verschil kunnen maken in hun 
gemeenschappen. 
Een verandering ten goede 

Onze partner in Bulgarije, ds. Krasimir Madzharov, zegt hierover: “Samen met mijn vrouw Pepa en 
vrijwilligers van de Bulgaarse Methodistenkerk open ik dagelijks de kerkdeuren voor de kinderen uit de 
wijk en wij bieden hen elke dag minimaal één gezonde maaltijd. We praten en zingen met hen, lezen uit 
de Bijbel en proberen de kinderen goede dingen aan te leren en verkeerde gewoontes af te leren. We 
bezoeken ook de families thuis. Ik ben hoopvol dat als we een jaar of vijf met deze kinderen en hun 
families oplopen er dan dingen ten goede veranderen in het dorp.”  
 
27 oktober; collecte PDC De Herberg 

Het Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg wil fungeren als het verlengstuk van het 
pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. Iedereen die beschutting zoekt in de storm  
van het leven. Het kan zijn dat men te maken heeft met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid,  
verwerken van verlies, dorheid in het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. PDC ‘De  
Herberg’ is een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende Bijbel, met professionele  
begeleiding, bieden ze liefdevolle aandacht. Binnen de Herberg zijn verschillende mogelijkheden die  
bij de bezoekers aansluiten. Men kan kiezen uit een herstelprogramma, retraite of kom-op-adem. De 
werkzaamheden zoals koken, klussen, praktisch huishoudelijk werk worden voor een belangrijk deel  
door vrijwilligers verricht. De begeleiding van de gasten vindt plaats door professionele betaalde  
medewerkers. U begrijpt, er is jaarlijks veel geld nodig om hulp en gastvrijheid te kunnen bieden aan  
hen die dat nodig hebben. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website www.pdcdeherberg.nl 
Wilt u samen met ons, de gasten die in De Herberg verblijven ondersteunen met uw gebed en zo  
mogelijk met een financiële bijdrage zondag 27 oktober? 
 

 

 



VAN DE ZENDINGSCOMMISSIE 
Collecte voor 3 November 

Stel dat u de Bijbel alleen met moeite in het Frans kan lezen, simpelweg omdat er geen Nederlandse 
vertaling beschikbaar is? Een Bijbel in je eigen taal…. Voor ons heel gewoon, maar niet voor Ellomwe 
in Malawi. Zij hebben pas sinds 2019 een Bijbel in hun moedertaal. Maar om de Bijbel ook echt te 
begrijpen, is nog niet zo eenvoudig. Veel mensen hebben weinig opleiding genoten of zijn zelfs 
analfabeet. De Ellomwe bevolking bestaat uit zo’n 900.000 mensen. Zij wonen met name in het 
zuidoosten van Malawi. Tot een paar jaar terug was de Bijbel voor hen alleen toegankelijk in het 
Chichewa, maar dat is niet hun moedertaal. Nu willen we stimuleren dat ze de Bijbel ook actief kunnen 
gebruiken. Niet allen de gewone gemeenteleden, maar ook de kerkleiders. De meeste voorgangers 
hebben namelijk geen theologische opleiding en vaak niet eens de basisschool afgerond. Gezamenlijke 
Bijbelstudie helpt bij het beter verstaan van de Bijbel, bij het preken en basale theologische vorming. 
We maken daarbij gebruik van een nieuwe, interactieve Bijbelstudiemethode. In 48 dorpen worden 
leiders getraind in deze nieuwe methode. Zij vormen een Bijbelstudiegroep met 
belangstellende uit hun omgeving en komen wekelijks bijeen om de Bijbel in het Ellomwe te 
bestuderen. De Bijbelstudiemethode is eenvoudig: de deelnemers proberen antwoorden te vinden op 
vier vragen aan de hand van steeds een ander gedeelte uit de Bijbel: 1. Wat raak je in dit gedeelte het 
meest? 2. Wat begrijp je niet (goed) ? 3. Wat leren we in dit gedeelte over God? 4. Hoe brengen we wat 
we leren in de praktijk? Project-assistent Mayeso Muhuru: Via de GZB 
 
KRINGEN EN VERENIGINGEN 

Ouderenbijbelkring 

DV woensdag 23 oktober is er Ouderenbijbelkring in Rehoboth. De inloop is vanaf 9.30 uur en we  
beginnen om 10.00 uur. We bespreken hoofdstuk 3 uit het Bijbelstudieboekje van ds. C. Boele over  
Salomo: ``Een koning die luistert’’, 1 Koningen 3. We hopen weer op een fijne en gezegende 
ontmoeting met elkaar! Ds J. van Dijk 
 
OPPAS 

20-okt 
Beneden Wendy Bogaard Anna-Rosa Zwiers + Daphne van Wijngaarden 

Boven  Marleen Verburg Sem Gommer + Roeland Zwiers 

27-okt 
Beneden Anne-Beth Kerpel Jara Both + Julia Dekker 

Boven  Gea Verhoef Lucas van Wijngaarden + Rens de Pater 

3-nov 
Beneden Leonie van den Broek Anne-Ruth Kok + Lisa Dekker 

Boven  Barbera de Leeuw Harm Hulst + Nick Uittenbogaard 

6-nov 
Beneden Bianca Driessen Roselyn Hogendoorn + Charlotte Uittenbogaard 

Boven  Marieke van Alphen  Luuk Verhoef + Lennart Weerheim 

10-nov 
Beneden Hilda van den Broek Sarah de Heer + Josephine de Jong 

Boven  Dirna Hogendoorn Heilike Weerheim 
 
AGENDA 

za 19-10 15.00 uur Ouderencontactmiddag     
zo 20-10 14.00 uur Zondagsschool "Benjamin"     
ma 21-10 19.15 uur Bijbelclub Gemiva      
ma 21-10 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"   
ma 21-10   Catechisatie groep 1 t/m 7     
di 22-10 19.00 uur Tienerclub "TOV"      
di 22-10 20.00 uur Pluskring      
wo 23-10 10.00 uur Ouderenbijbelkring      
wo 23-10 19.00 uur Jeugdclub "Het Anker" 1 + 2      
do 24-10 19.45 uur Vrouwenkring "Debora"       
do 24-10 19.45 uur Bijbelkring      
vr 25 -10   Jeugdvereniging "De Parel" - Kamp vr 25 tm ma 28 
za 26-10   Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis" – Toerustingsdag 
za 26-10 19.30 uur Hervormingsavond      
ma 28-10 19.15 uur Bijbelclub Gemiva  
zo 03-11 14.30 uur Zondagsschool "Benjamin"     



ma 04-11 19.15 uur Bijbelclub Gemiva      
ma 04-11 20.00 uur Mannenvereniging "Schrift en Belijdenis"   
wo 06-11   Dankdag voor Gewas en Arbeid 
 
Hervormingsavond 

Op D.V. zaterdag 26 oktober 2024 wordt de Hervormingsavond gehouden in de Hervormde kerk te 
Stolwijk. Met de Hersteld Hervormde Gemeente komen we samen om terug te zien op de Reformatie en 
stil te staan bij de betekenis ervan in het heden. Het thema voor deze Reformatieherdenking is ‘De 
vrijheid van een christen’. Sprekers zijn ds. D.J.W. Kok en prop. M.C. van den Hoorn. Medewerking 
wordt verleend door Mannenkoor Canticum Gouda onder leiding van Henri Adema, organist Bert 
Roest. Er is deze avond een collecte voor Stichting ‘In de Rechte Straat’ (IRS).  IRS ondersteunt 
gemeenten die veelal weinig middelen hebben om hun eigen bestaan te bekostigen, om hen zo in staat te 
stellen de rijkdom van het Evangelie te delen in hun eigen omgeving. Stichting IRS ondersteunt kleine 
protestantse gemeenten en missionaire initiatieven in Zuid-Nederland, België, Oostenrijk, Spanje, Polen 
en Italië. De avond begint om 19.30 uur, de kerk is open vanaf 19.00 uur. Iedereen van harte welkom!
  

 
 
 
 
 


